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Roeping 
 
Tijdens de dienst van bevestiging, herbevestiging en afscheid van Ambtsdragers op 10 
maart jl., was classis predikant ds. Trinette Verhoeven onze voorganger.  
De lezing voor deze ochtend was Jesaja 6: 1-8 en de overdenking begon met ‘Roeping’. 
Iets dat ons allemaal aangaat. Onderstaand, in overleg met ds. Verhoeven, een ingekorte 
versie van de overdenking van deze ochtend. 

 
‘Roeping. Wie wordt er nog geroepen? En wanneer 
spreken we nog van ‘roeping’?  
Een moeilijke vraag. Het lijkt wel of we het niet 
meer zo vaak over roeping hebben. Misschien 
hebben we het er wel niet meer zo over omdat we 
er een verkeerde voorstelling van maken. Roeping 
klinkt groot en vreemd. Maar zo hoeft het niet te 
zijn. Er is een concrete vraag.  
En zo is dat ook met de mensen die vandaag (her) 
bevestigd worden tot ambtsdragers. Ze werden 
gevraagd: ‘We hebben je nodig.’  
God roept zo alledaags dat je het niet eens in de 
gaten hebt dat Hij het is.  
Je wordt gevraagd, de gemeente wordt 
geïnformeerd en dan zit je hier opeens. Heel 
gewoon maar onder dat gewone steekt het heel 
bijzondere, het goddelijke. 
 

Als je leeft met de gedachte dat God aanwezig kan zijn in de tempel, dan word je ook 
geroepen door God als Hij in de tempel is. Dat lezen we ook in Jesaja. Wat opvalt is hoe 
weinig Jesaja eigenlijk van ‘de verschijning’ weet. Hij ziet God zelf niet. Hij ziet de zoom 
van de mantel. Hij ziet Serafs, hij ziet engelfiguren. Maar speculaties over hoe en wat 
worden niet gemaakt. Jesaja volstaat met een beperkte beschrijving. Eigenlijk heeft hij 
God helemaal niet gezien; hij heeft in het bekende dat hem verteld is over de 
aanwezigheid van God, God gezien, geweten en gevoeld dat het om Hem ging.  
Eigenlijk precies hetzelfde als wat de ambtsdrager overkwam: er waren mensen en er 
kwamen gesprekken. Alles heel gewoon. Maar gelijk ook zo bijzonder. Want God was 
erbij.  En iedere tijd heeft zijn eigen beelden; zijn eigen manieren om over het zichtbare 
ingrijpen van God in ons leven te spreken.  
 
Roeping is wel degelijk een ingrijpende zaak. Dat lezen we ook in Jesaja: Daar straalt 
plotseling een licht. Het zal je maar gebeuren. Daar is God. Ik denk dat Jesaja op zijn 
knieën is gevallen. Van schrik, van ontzetting. Het staat er niet. Wel dat Jesaja 
onmiddellijk weet dat het God moet zijn. God die bereid zich te laten kennen.  
Zo worden ook wij uitgenodigd. Nu is het nog niet zo gemakkelijk om daarop in te gaan. 
Ik kan me voorstellen dat u zich niet zo gemakkelijk laat vangen. Hoezo een uitnodiging 
om ‘met God te gaan?’ God die ons door en door kent, op de hoogte is van al onze 
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goede maar ook minder goede kanten. Maar weet u, het gaat er niet om dat wij onze 
eigen zuiverheid bewerken. Het gaat erom dat Hij ons Zijn zuiverheid geeft.  
De mensen die zijn of haar roeping wil volgen, moeten en mogen recht tegenover God 
staan om van Hem zijn opdracht te krijgen, om zijn woord te horen. Om met Jesaja te 
kunnen zeggen; ‘Hier ben ik, zend mij.’ 
Ieder met onze eigen inzet. Vanuit een eigen roepingsbesef.  
 
Ambtsdragers staan hier niet alleen. Met elkaar, als kerkenraad en gemeente staan wij 
voor God. Iedereen, ook u, mag zich geroepen weten. We hebben u nodig! 
Misschien is het veel wat van ons gevraagd wordt, maar onze roeping door hem geeft ook 
rust en vertrouwen dat Hij ons zal helpen. Bij onze grote en kleine taken. 
Wij zijn samen verantwoordelijk voor deze gemeente voor Leersum, voor dit land, ja, 
misschien wel voor de wereld.  
 
Daarom nu de vraag aan ons: ‘durven wij onze roeping aan? Durven wij God aan te zien, 
Zijn aanwezigheid te zoeken en Zijn woord te horen?’ 
Weet U, het lijkt zwaar maar alle inspanningen zijn de moeite waard. God belooft ons dat 
uiteindelijk zijn koninkrijk aanbreekt.  
Amen.’ 
 
 
  

  

 
UITNODIGING Gemeenteavond 17 april 

  
Op woensdagavond 17 april hebben we een gemeenteavond in het Michaëlhuis 
waarvoor u / jij van harte bent uitgenodigd! De inloop is vanaf 19.45 uur, we starten om 
20.00 uur, en om circa 21.30 uur sluiten we af. 
 
Op deze avond gaan we allereerst in op de stand van zaken gemeentebreed. Hoe 
beleven we dit kerkelijk seizoen? Wat staat er in de komende maanden nog op het 
programma? 
Daarna gaan we in op de periode vanaf september 2024. Onze predikant Pieter 
Goedendorp gaat met emeritaat en onze gemeente is dan vacant. Op verzoek van de 
kerkenraad is de beroepingscommissie de voorbereidingen gestart. Eerste resultaat is 
de profielschets, die de kerkenraad heeft vastgesteld op 3 april. Het profiel van de 
gemeente en predikant staan centraal tijdens de gemeenteavond en het vervolg van de 
beroepingsprocedure zal worden toegelicht. In de komende week sturen we hierover 
meer informatie.  
Tenslotte is er deze gemeenteavond volop ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te 
praten. 
 

U / jij komt toch ook?  
  
Namens de kerkenraad, 
Arco van den Ham, voorzitter 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 7 april  
 
Op deze zondag na Pasen, ‘beloken Pasen, 
verwelkomen we ds. Mendie Hofma uit Bunnik in 
ons midden.  
Namens de kerkenraad zijn: Teunis Reedijk, Gerlise 
van der Maas, Prisca van der Roest en Reinier Bijkerk 
aanwezig. Lector is Chiel van der Weiden, en het 
orgel wordt bespeeld door Gerard Rosier. 
 
Zondag 14 april  
 
In deze dienst gaat ds. Fieren uit Rhenen voor. 
Ouderling van dienst is Liesbeth van de Waerdt. 
Namens de diaconie is Gerriëtte Jorritsma aanwezig 
en namens het CvK Irene Hogendoorn. De lezing 
wordt verzorgt door Marjolein Veldhuizen en Frank 
Firet begeleidt de samenzang. 
 
Er is oppas voor de 
kleinsten in het 
Michaelhuis en 
kindernevendienst. Op 
zondag 7 april is er ook 
JoZ! voor de tieners. 
Het beamerteam zorgt 
voor alle techniek in de 
dienst; de diensten zijn 
mee te beleven via 
www.kerkomroep.nl.  
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 7 april 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons nieuwe jaarproject via Kerk in Actie 
“Noodhulp Oekraïne”. (collecte 1 via de collecte-app) 
 

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in 
de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan 
iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense 
gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van 
voedselpakketten. Met je gift in de collecte steun je het programma Noodhulp van 
Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te 
overleven. Van harte aanbevolen! 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Bijstand in het pastoraat. 

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
 
Lied 982 uit het NLB 
Zo is, en blijft, de Paasbelofte 
voor ons zichtbaar en tastbaar 
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Zondag 14 april 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Dorcas” (collecte 1 via de 
collecte-app) 
 

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien 
landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
Onze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. We 
werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare 
mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. We trainen hen in 
weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En we 
ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen 
hebben om goed voor zichzelf te zorgen. 
Het dorp waar Caroline (40) uit Kenia woont heeft geen schoon drinkwater. De 
mensen halen water uit een meer, vijf kilometer verderop. Dat water is niet 
betrouwbaar. Ook de sanitaire voorzieningen in het dorp laten te wensen over. 
Caroline onderneemt samen met Dorcas actie om dit te veranderen.   
‘Er moest iets gedaan worden aan het 
drinkwater, en ook de sanitaire 
voorzieningen moesten beter’, legt 
Caroline uit. Besmet water zorgt voor 
allerlei ziektes, zoals bijvoorbeeld diarree 
bij jonge kinderen. Ze mobiliseerde mensen 
in het dorp voor een vreedzame 
demonstratie bij het waterbedrijf in de 
regio. Daarmee wilde ze het bedrijf 
bewegen om ook water te leveren in haar 
dorp.   
Het waterbedrijf nam de oproep serieus. Niet ver van het dorp stond wel een 
grote watertank, maar er was geen toevoer van water. De watertank is 
gerestaureerd en weer in werking gesteld; het waterbedrijf levert op vaste tijden 
schoon water. Ook vier andere dorpen hebben baat bij deze actie: in totaal 2.450 
mensen hebben op deze manier toegang gekregen tot schoon drinkwater.   
Caroline is gezondheidswerker; ze heeft via het project trainingen gevolgd voor 
het promoten van gezonde gewoontes. Meer dan 70 procent van de mensen in 
haar gemeenschap heeft nu toegang tot betere sanitaire voorzieningen. Vanwege 
de specifieke aandacht voor mensen in kwetsbare situatie heeft Caroline ook 
gezorgd voor vier huishoudens die zich het water niet kunnen veroorloven. ‘De 
huishoudens krijgen via het project 60 liter water per huishouden per dag.’  
Caroline is het project dankbaar. ‘De mensen zijn er beter aan toe dankzij de 
constante toevoer van water. Deze samenwerking is een zegen voor onze 
gemeenschap.’  

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor de Energiekosten. 
 

 
De diaconie heeft voor 2024 gekozen voor een nieuw zendingsdoel vanaf februari; het 
Moeder- en Babyprogramma van Compassion. (derde collecte). 
 

Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van Miracle, uit Uganda. 
Ze kreeg de naam Miracle, wonder. Terecht, want het is een wonder dat het 
inmiddels acht maanden oude meisje er nog is. De zoon van Gladys vond haar als 
pasgeboren baby in een plastic zak, drijvend in een hoop afval in het riool. Gladys 
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besloot Miracle op te nemen in haar gezin. Daar groeit ze nu op als zusje naast 
vier oudere kinderen, dankzij praktische en mentale ondersteuning vanuit het 
Moeder- en babyprogramma. 
Het was een koude avond. Henoch, de 
22-jarige zoon van Gladys, maakte een 
wandeling met een vriend. Plotseling 
hoorden ze gekerm. Het gemiauw van 
een kat, dachten ze. Maar toen Henoch 
en zijn vriend op onderzoek uitgingen, 
bleek het geluid niet van een dier, maar 
van een pasgeboren baby. Het kindje 
dreef in een plastic zak in het riool en 
was gestrand in een hoop afval. ‘’Toen ik het hoofdje van de baby uit de plastic 
zak zag steken, wist ik dat we onmiddellijk hulp moesten halen,’’ vertelt hij. 
Hij snelde naar huis om zijn moeder te waarschuwen. Met behulp van een tak wist 
ze het pakketje uit het smerige water te trekken. Het baby’tje zag blauw en was 
ijskoud. Met trillende handen maakte Gladys de touwtjes van de plastic zak los en 
haalde het meisje eruit. Ze had enkel een luier aan, die inmiddels zwaar 
doorweekt was. Gladys zag aan de navelstreng dat het baby’tje niet ouder dan een 
dag of twee kan zijn geweest toen het in het riool werd gedumpt. 

 

Maar wat moesten ze met het meisje? Gladys’ eerste ingeving was om haar naar 
het politiebureau te brengen. Daar werd ze weggestuurd met de mededeling dat 
ze bij een andere afdeling moest zijn. Maar het was al laat, ze zou er sowieso pas 
de volgende dag terechtkunnen. Dus nam Gladys de baby mee naar huis en waste 
haar.  
Gladys klopte de dagen daarna aan bij verschillende instanties, maar nergens was 
plek voor het meisje. Eigenlijk had de moeder van vier in haar hart de beslissing 
die eerste nacht met Miracle op haar borst ook al genomen: Miracle zou blijven. 
Gladys wilde graag een vijfde kind, en dat ze dat kreeg op deze manier, was goed. 
‘’Ik was niet van plan haar in de steek te laten, zoals haar moeder had gedaan.’’ 
 

Hoewel het gezin de keuze maakte om Miracle niet aan haar lot over te laten, was 
er onvoldoende geld om in haar levensonderhoud te voorzien. Daarom klopte 
Gladys aan bij het Moeder- en babyprogramma. Miracle had medische zorg nodig, 
de kinderarts van het project constateerde een virale infectie waarvoor ze moest 
worden behandeld.  
Gladys heeft ook steun aan de supportgroep, waarin moeders ervaringen 
uitwisselen. Daarnaast volgde ze via het Compassion-project naailessen, 
waardoor ze nu kleding repareert van mensen binnen haar gemeenschap. Daar 
verdient ze geld mee, waardoor ze bijvoorbeeld luiers voor Miracle kan kopen. 
Hoewel het leven soms zwaar is met een baby erbij die ook nog eens extra zorg 
nodig heeft, kijkt Gladys positief naar de toekomst. ‘’Ik voel de verbinding met 
Miracle met elk schopje of wanneer ze haar handje naar me uitsteekt als ze 
wakker wordt,’’ zegt Gladys. ‘’Ze is mijn zegen van God, ze heeft mij veel vreugde 
gebracht.’’ 

 

(Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen 
door uw gift over te maken naar de Diaconie o.v.v. Moeder-baby programma. 
 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  

  

Gladys met Miracle bij het riool 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Bezoekt je, bezoekt u mee als ‘praatmaatje’? 
 
Na aanleiding van het hier noemen van namen zijn er enkele mensen (zowel mannen als 
vrouwen) die hebben aangegeven dat ze wel 1 of enkele mensen, met regelmaat willen 
bezoeken. Heb jij, of hebt u daar ook al eens over nagedacht? Zo niet, wilt u dat eens 
doen? 
 
In de volgende Nieuwsbrief komt een uitnodiging voor iedereen die hierover nadenkt en 
‘mee’ wil doen. Wanneer we een keer bij elkaar komen, kunnen we kijken wie er 
bijvoorbeeld een beetje in de buurt woont, of misschien wel juist aan de andere kant van 
Leersum. Op die manier voorkomen we dat enkele mensen meerdere ‘bezoekers’ krijgen 
en andere niemand. En gelijk heb ik dan een beetje overzicht welke mensen bezocht 
worden (naast de verjaardagskaart).  
Op dit moment zijn er 41 mensen die 88 jaar of ouder zijn.  
 
In de volgende nieuwsbrieven komen ook nog de namen van ‘jongere’ 80-plussers. Van 
die groep heeft niet iedereen behoefte aan bezoek. Een deel van deze groep is nog (zeer) 
actief. Maar er zijn ook mensen onder, die al jaren gezondheidsproblemen hebben en 
niet veel meer van de deur komen. 
 
Kortom: 

• Wie wil ‘Praatmaatje’ worden en met enige regelmaat 1 (of meer) mensen 
bezoeken? 

• Wie zou er zelf graag bezocht willen worden door een ‘Praatmaatje’? (leeftijd 
doet er niet toe) 

 
Met hartelijke groet, Yolanda van der Stelt (Senioren)pastor 
 

 
Bloemengroet 
 
De bloemen van de afgelopen periode zijn bezorgd bij: Dhr. Vos en 
Mw.  Meijer-van Beem. 

 
 

Gebedskring 
       
“U zij de glorie, Opgestane Heer!”, konden we in alle vrijheid zingen in de 
Paasdienst. Er was en is alle reden tot dankbaarheid voor de feestelijke 
diensten, eerst op Palmpasen, waarbij de kinderen een belangrijke rol 

vervulden met hun mooi versierde Paasstokken en na de ingetogen diensten in de Stille 
week, op de Paasmorgen! Dankbaar zijn we ook voor de geboorte van een nieuw 
mensenkind, met en voor degenen die een huwelijksjubileum mochten vieren, die goede 
uitslagen kregen, die ontslagen werden uit het ziekenhuis of revalidatie kliniek en voor 
de natuur die overal uitloopt! Veel gebedspunten gaan dagelijks met ons mee, zoals voor 
mensen die uitbehandeld zijn of slechte uitslagen hoorden, die verdriet hebben om het 
overlijden van een geliefde of zich zorgen maken over hun kinderen en/of kleinkinderen, 
die opgroeien in een wereld vol onvrede, intolerantie en toenemend geweld. De oorlog 
in Oekraïne en Gaza, maar ook het geweld en de onderdrukking op andere plaatsen in de 
wereld, de vluchtelingen, de slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld èn van 
vervolging en uitbuiting, we brengen het in ons gebed bij onze hemelse Vader. Graag 
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willen we u vragen met ons te danken voor de vrijheid om ons geloof te belijden en te 
bidden voor de Christenen, die worden vervolgd om hun geloof. 
Namens de gebedskring, Riek van Hussel 
 
 
Terugblik Paasperiode 
 
De afgelopen weken stonden in het teken van (de aanloop naar) het Paasfeest. Er vonden 
diverse vieringen en activiteiten plaats in de kerk en in ons dorp. Een overzicht ervan. 
 

• Uitdelen paasattenties 
In de week voor Pasen is er door de diaconie van de 
gezamenlijke kerken en veel vrijwilligers een 
paasattentie rondgebracht bij gemeenteleden die 
extra aandacht kunnen gebruiken. 
Het was een gezellig moment in het Michaëlhuis met 
het verdelen van de planten, die daarna een weg 
vonden door het dorp en gemeenteleden iets verder 
weg.  
De verzorgingshuizen in het dorp werden ook niet 
vergeten. Zij kregen op Goede Vrijdag een mooi 
boeket voor in de huiskamer.  
Namens de diaconie, Gerriëtte Jorritsma en Arco van den Ham. 
 

• Uitdelen paaskaarsen op de scholen 
Al jaren houden de christelijke basisscholen en de 
diaconie van de Michaëlkerk de traditie in ere om de 
scholen een paaskaars te geven tijdens hun 
paasviering. De kinderen van De Hoeksteen en De 
Schakel hebben dit jaar in de veertigdagentijd met 
elkaar geleerd over het thema 'Brood dat leven geeft' 
en vierden afgelopen witte donderdag hun 
paasviering op school. Lia en Gerlise zijn namens de 
diaconie langs geweest bij deze vieringen om de 
paaskaarsen te overhandigen. Ze hebben het 
symbool van de paaskaars, het kruis, de duif en de 
regenboog aan de kinderen uitgelegd. De paaskaars wordt aangestoken op belangrijke 
momenten in het komende jaar op de scholen. Een mooie traditie die we samen met de 
scholen graag in ere houden!  
 

• Palmpasen 
In de dienst van zondag 24 maart vierden we Palmpasen. Met de kinderen zongen we het 
‘Hosanna’ terwijl zij ons hun mooi versierde palmpaasstokken lieten zien. Henk Boeve 
maakte de onderstaande mooie foto’s van deze dienst(en). 
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• Stille Week 
In de Stille Week kwamen we bij elkaar op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. We liepen mee met Jezus in de laatste dagen en lazen en zongen over de 
voetwassing, zijn leiden en sterven en de graflegging. Het werd donker in de kerk, de 
paaskaars werd gedoofd. Zo werden we eerst stil richting Pasen. 
 

• Pasen 
“De Heer is waarlijk opgestaan!” we hoorden en zongen hierover in een feestelijke 
Paasdienst. Muzikale medewerking was er van Lorijn en Emmie Duifhuizen, Carine Roos, 
Christien Grasmayer en Gert Hoeksma. 
Aan het einde van de dienst werd het extra feestelijk met de geknutselde slingers van de 
kinderen van de kindernevendienst en de uitgedeelde narcissen. 
 

 
BERICHTEN  
 
Vrijwilligers gezocht voor Feest van de Geest  
 
In de periode rond Hemelvaart en Pinksteren vindt eens per twee jaar het Feest van de 
Geest plaats. In diverse kerken op de Heuvelrug exposeren kunstenaars dit jaar rondom 
het centrale thema "Troost".  
Ook de Michaëlkerk doet weer mee: rond het Hemelvaart- en Pinksterweekend is de 
kerk een aantal middagen van 13.00 – 17.00 uur geopend. Er is een rooster gemaakt 
waarbij elke middag in tweeën gedeeld wordt: van 13.00 – 15.00 uur en van 15.00 – 
17.00 uur. 
Het is de bedoeling dat er iedere keer 2 gastheren/-vrouwen aanwezig zijn, om 
bezoekers welkom te heten, desgewenst van een kop koffie/thee te voorzien of de kerk 
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te laten zien. Ook kunnen er zomaar ineens mooie gesprekken ontstaan met gasten die 
onze kerk bezoeken. 
 
Op dit moment zijn er nog vrijwilligers nodig voor:  

o donderdag 9 mei 15.00 – 17.00 uur 
o zaterdag 11 mei 15.00 - 17.00 uur 
o zondag 12 mei 15.00 – 17.00 uur 
o 1e en 2e Pinksterdag 

 
Helpt u/help jij ook 2 uurtjes mee? 
Reacties graag naar Ina Wolff. Ook is het mogelijk om je a.s. zondag na afloop van de 
kerkdienst op te geven. 
 
 

OPROEP: De Snuffelschuur zoekt dames- en herenkleding 
 
De Snuffelschuur is op zoek naar dames- en herenkleding om 
te verkopen. De kleding kunt u inleveren tijdens de 
openingstijden. Graag de kleding van tevoren wassen. 
 
Alvast bedankt! 

 
 
Boekenclub 
  
Het volgende boek dat we lezen heeft meer diepgang dan de 
titel doet vermoeden: 'Keukenmeidenroman' door Kathryn 
Stockett. 
Keukenmeidenroman beschrijft welke uitwerking racisme in de 
jaren zestig heeft op vrouwen van kleur die voor witte kinderen 
zorgen. Drie vrouwen besluiten dat de verschillen tussen hen 
minder belangrijk zijn dan de overeenkomsten. We lezen mee 
met meeslepende en ontroerende verhalen, waarin ook humor 
niet ontbreekt. 
Op 8 april komen we weer bijeen in het Michaëlhuis om het 
boek te bespreken. 
  
Welkom om mee te lezen! Ruth Paradies en Annette Barreveld 
 
 

Avond Vrienden van de Michaëlkerk – 12 april, 20.00 uur:  
"De poppenspeler van Warschau"  
 
De poppenspeler van Warschau is een aangrijpende voorstelling over 
levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend en 
vijand. Ontroerende Oost Europese melodieën en liedjes geven de 
vertelling nog meer kleur. (Geschikt voor volwassenen en kinderen 
vanaf 10 jaar).  
U kunt zich nog opgeven voor deze voorstelling. Reserveer je plekje 
via de intekenlijsten in het Michaelhuis of bij Kees Gerestein. Deze 

avond wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Michaelkerk i.o. en is 
toegankelijk voor iedereen die de Michaelkerk een warm hart toedraagt. Toegang is 
gratis, er zal wel een collectebus bij de uitgang staan.  
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Namens de werkgroep,  
Adrie, Kees, Chiel, Pieter, Teunis, Mirjam en Jacqueline   
 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot. 
 

12-4  Diaken Marcel Sarot 
26-4  Ds. Arend Altena 
 

 
 
Berichten van buiten de gemeente: 
 

• Open repetitie Oratoriumkoor Euphonia Rhenen  
Het is goed om je nu bij ons aan te sluiten! We starten deze periode namelijk met een 
nieuw werk; THE PEACEMAKERS van Karl Jenkins. Vanaf 19:30 kun je kennis maken met 
het bestuur en koorleden. Wij zorgen voor bladmuziek en in de pauze is er koffie en thee. 
We zien je heel graag op dinsdag 9 april. Start 20:00 Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1, 
Rhenen.Onder leiding van: Bas Ramselaar: Dirigent en Elly Meijer-Klein: Repetitor. 
Meer info: www.euphonia-rhenen.nl 
 

• Timon zoekt pleeggezinnen. Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort 
vrijblijvend naar de informatieavond bij u in de buurt! Maandag 13 mei 2024, 19.45 – 
22.00 uur De Morgenster, Seinstraat 2, Hilversum. Tijdens deze interactieve 
informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer 
informatie via: www.timon.nl 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 7 april – Johannes 20:(19) 24-31- ‘De groeten!’  
 
Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hij 
wenst hun vrede. Tomas is er niet bij. Als hij het hoort, kan hij 
het niet geloven. Maar een week later verschijnt Jezus nog 
eens. Tomas ziet het en hij gelooft. 
 

Zondag 14 april – Johannes 21:15-24- ‘Drie keer ja!’ 
 
Jezus verschijnt aan de oever van het meer van Tiberias. Hij 
vraagt drie keer aan Petrus of hij hem liefheeft. Drie keer 
antwoordt Petrus dat hij van Jezus houdt. 
 
 

http://www.euphonia-rhenen.nl/
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JoZ! 
 
Zondag 7 april is er weer JoZ! voor de tieners. 
Zij gaan, tegelijkertijd met de 
kindernevendienst, naar het jeugdhonk. Van 
harte welkom! 
Fredy van der Weiden en Daniël Reincke 
 
  
Club MK – special 
 
Hoi! Heb jij je al opgegeven voor de 
tieneravond op vrijdagavond 12 april? 
Bij goed weer gaan we ook kampvuur maken. 
Het belooft een speciale avond te worden! 
Geef je op bij Annelien of Anne, zie de flyer 
hiernaast! 
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 7 april   
 
-orgelspel en mededelingenfilm    
-welkom   
-openingslied Lied 657: 1, 2, 4 ‘Zolang wij...’ 
-hand op het hart  
-moment van inkeer, votum en groet   voorganger, vanachter de tafel 
-Psalm 81: 1, 7, 8  
-Gebed om ontferming over de nood van de wereld 
-Loflied: Lied 634 ‘U zij de glorie’ 
-Gebed om het licht van de Heilige Geest        
-voor de kinderen    
-Schriftlezing: Johannes 20: 19-31    
-Lied: Gezang 127: 2, 3 (LvK uit 1973)   
-Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-9 en 13-25  
-Lied: Gezang 127: 4 (LvK uit 1973)     
-verkondiging        
-lied: Lied 647: 1, 3, 4 ‘Voor mensen die naamloos’ 
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”  
-inzameling van gaven - 
-slotlied: Lied 642: 1, 2, 7, 8 ‘Ik zeg het allen…’  
-zegen         
-hand op het hart    
-orgelspel 
 
Orde van dienst – zondag 14 april 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
21 april: ds. J. Stelwagen, Leersum 
28 april: ds. M. Hazeleger, Naaldwijk - doopdienst 
5 mei: ds. H. de Leede, Amersfoort 
  

Zondag 7 april  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. M. Hofma, Bunnik 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Gerlise van der Maas/Prisca van 
der Roest 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Chiel van der Weiden 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: KiA Oekraïne 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 

Zondag 14 april 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Fieren, Rhenen 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Gerriëtte Jorritsma 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Marjolein Veldhuizen 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: st. Dorcas 
Collecte Kerk: Energiekosten 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Activiteitenagenda 
 
8 april   20.00 uur Boekenclub    Michaëlhuis  
12 april  18.30 uur Clubavond Youth for Christ  Fam. Meijers 
12 april  20.00 uur Poppenspeler van Warschau Michaëlhuis   
17 april  20.00 uur Gemeenteavond   Michaëlhuis 
30 mei     Avond Geloofsopvoeding  Michaëlhuis 
 
Open Ochtend Michaëlhuis 
Elke vrijdagmorgen is het Michaëlhuis tussen 10.30 en 12.00 uur geopend voor een kopje 
koffie, thee, een praatje… van harte uitgenodigd!  
  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 april 2024 
Kopij aanleveren voor donderdag 18 april, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 


